
In de “spotlight” Emma van der Haring. 
 
Wie is Emma ofwel wat denk jij wat anderen zeggen over jou ‘dit is typisch Emma’? 
Ik geloof dat ik dit al gelijk een vrij ingewikkelde vraag vind. Misschien is dat ook wel 
typisch Emma. Ik hoop altijd dat mensen vinden dat ik wel aardig ben en stiekem hoop ik 
dat ze me ook wel intelligent vinden. Ik probeer gewoon aardig en vriendelijk tegen 
iedereen te zijn. Verder zou ik geen typische dingen over mezelf weten.  
Misschien kijken mijn ouders er anders naar dan bijvoorbeeld mijn vrienden. Zij kennen 
mij natuurlijk veel langer. Ik heb wel een beetje dezelfde persoonlijkheid als mijn vader 
en vroeger als puber botste dat wel eens. Ik herken mezelf wel vaak in hem en dat kan 
voor mezelf wel eens irritant zijn. 
 
Waar ben je geboren en opgegroeid? 
Ik ben geboren en opgegroeid in Leeuwarden in de Pelikaanstraat. Mijn moeder komt uit 
Berlijn dus in vakanties waren we vaak daar. Ik ben tweetalig opgevoed: Duits door mijn 
moeder en stads Fries door mijn vader. Eenmaal op de peuterspeelzaal leerde ik snel 
Nederlands. Het taaltje dat ik sprak verstonden ze daar niet. 
 
Waarom ben je gaan roeien? 
Mijn moeder heeft tijdens haar huisartsenopleiding gewerkt in de praktijk van Arjan 
Bosscha. Op een gegeven moment was er een praktijkuitje naar Wetterwille. Dat was 
roeien en een barbecue. Op aandringen van mijn moeder mochten mijn zusje en ik ook 
mee. Dus wij eerst in de bak, dat oude ding nog op wieltjes en daarna voor de eerste keer 
in het Roodborstje, een jeugdskiff. Dat was in de zomer voor groep acht, ik was dus een 
jaar of 11. 
Het Roodborstje ligt nu buiten, naast de botenwagen; die gaat weg omdat er nieuwe 
jeugdskiffs zijn aangeschaft. Wie er nog mee op de foto wil moet snel zijn. 
De roeiclinic heeft dus wat opgeleverd, in die zin dat ik lid ben geworden. Er waren vast 
nog meer mensen bij dan Arjan, maar dat kan ik me niet meer herinneren. 
 
Hoe besteed jij je vrije tijd het liefst, naast het roeien? 
Het liefst lekker op de bank met een boek. Ik lees vooral graag science fiction (heb ik ook 
van mijn vader). Een beetje naar een serie kijken. En ergens in mijn achterhoofd ben ik 
ook altijd wel met mijn werk bezig en denk ik aan dingen die ik nog moet doen. Ik werk bij 
de universiteit in Groningen. Ik doe promotieonderzoek naar overgewicht bij oudere 
werknemers, hoe dat het functioneren op het werk beïnvloedt. Ik ben hier zes maanden 
geleden mee begonnen dus het is allemaal nog een beetje nieuw; ik ben nog een beetje 
aan het zoeken van hoe ga ik dat precies aanpakken; dat spookt dan toch nog wel door 
mijn hoofd als ik thuis ben. Thuis vind ik het lekker om zelf te koken.  
 



Wat brengt Wetterwille jou nog meer behalve het sportieve gedeelte? 
Ik zou eigenlijk wel vaker willen roeien, maar omdat ik in Groningen woon lukt het 
eigenlijk alleen in de weekenden. Maar ik heb wel het idee dat ik mijn plek gevonden heb 
bij Wetterwille. Ik heb er vrienden aan overgehouden. Maar van de jeugd zijn ze allemaal 
geen lid meer want ze gingen studeren en ergens anders wonen. Maar ik ben blijven 
hangen, ondanks dat ik in Groningen woon.  
Ik ben tijdens mijn studententijd wel vier jaar lid geweest bij Gyas. Door de week roeide 
ik daar en in het weekend hier bij Wetterwille. Maar ik heb nu wel het idee dat als ik hier 
kom dat ik nu heel veel mensen hier ken. Niet alleen van de jeugd maar verder ook. Ik 
heb hier wel een sociaal netwerk. 
Met sommige van mijn roeimaatjes uit de jeugdgroep heb ik nog wel contact. Ik ken ze 
niet alleen van het roeien maar ook van het gymnasium. Op een gegeven moment kwam 
het halve gymnasium hier sporten. Dus met veel van de jongens hier heb ik ook in de 
klas gezeten. 

 
Waar sta jij over zo’n 7 jaar; wat denk je dat je dan aan het doen bent? 
Over 7 jaar, dan ben ik 30 en hoop dan toch zeker mijn PhD te hebben afgerond.0 
 De meeste mensen doen er wel langer over dan de officiële 4 jaar, maar 7 jaar hoop ik er 
niet over te doen.  
Ik weet nog niet zo goed wat ik dan professioneel aan het doen ben; daar ben ik nog een 
beetje zoekende in. En verder weet je nu nog niet hoe de overheid handelt richting 
academische wereld, maar misschien zijn de industrie of GGD ook interessante 
werkgevers. Voor nu gaan mijn gedachten ook uit naar geregistreerd epidemioloog en 
dan actief zijn in de preventie. 
Ik hoop ook nog steeds te roeien; verwacht dit nu wel maar wie weet wat er gebeurt.  
Je kan ook opeens denken ‘voor mij hoeft het niet meer’ maar dat denk ik niet. 
Ik denk dat ik dan ook weer terug naar Leeuwarden ben verhuisd. Leeuwarden is gewoon 
een lekkere stad om te zijn; ondanks dat je zo ver in het Noorden zit. Maar wie weet 
hebben we dan wel de Lelylijn. 
Ja, ik verwacht gewoon weer in Leeuwarden te zijn met een doctorstitel, met misschien 
werk in Groningen of hier bij de GGD of campus Friesland. En privé … ja misschien heb ik 
dan een partner en misschien ook niet. Gelukkig zijn, kun je samen en ook alleen! 

 
Wat maakt jou boos? 
Ja, dat heb ik net stiekem al even laten doorschemeren. Sommige berichten die je op het 
nieuws ziet bijvoorbeeld. Dan denk ik wel eens, toe nou jongens, ga er nog eens even 
goed voor zitten en denk er nog eens over na, misschien kom je dan tot een betere 
keuze. Ik hoop eigenlijk dat de politiek ervoor zorgt dat iedereen het gewoon een beetje 
beter krijgt! 

 
Wat maakt jou aan het lachen? 



Naast dat ik boos en verdrietig kan zijn, kan ik ook heel goed lachen. Niet iets specifieks, 
misschien flauwe grapjes. Soms zijn er van die domme filmpjes, waar ik de humor van 
inzie en verschrikkelijk moet lachen, maar dan denk ik ook; dit had je niet zo hoeven 
doen en dan had je nergens last van gehad. 

 
Waar mogen we jou midden in de nacht voor wakker maken? 
Eigenlijk moet je dat niet doen. Stel dat iemand midden in de nacht een pizza voor mijn 
neus houdt, zou ik daar dan echt gelukkiger van worden? Nee, wacht maar gewoon tot ik 
in de ochtend wakker word. Als er een probleem is en iemand heeft mijn hulp nodig dan 
kan je me wakker maken en natuurlijk als het huis ik de fik staat… 
 
Wil je iets vertellen over je vrijwilligerswerk bij Wetterwille? 
Ik heb eigenlijk altijd wel iets van vrijwilligerswerk gedaan bij de vereniging. Dat is 
begonnen als Jeugdbestuur, waarbij we met zijn tweeën ook aanwezig waren bij de ALV. 
En natuurlijk binnen de Jeugd de eindejaar barbecue organiseren en de ‘Sinterkerst’. 
Bij de renovatie van de kantine zijn wij als jeugdleden ook betrokken geweest; we wilden 
graag een hele grote tafel en een hoekbank om lekker te chillen… kijk maar eens in de 
kantine of je dat terugziet. Toen ik een beetje Jeugd af was en ging studeren heb ik Hans 
met de Jeugd geholpen op woensdag en op zondag. Toen ik nog thuis woonde ging dat 
prima. Later vanuit Groningen werd de woensdagmiddag wat lastiger.  
4 Jaar geleden is een groepje gestart met de vraag ‘Hoe krijgen we meer jeugdleden’. 
Dit was in samenwerking met iemand van de KNRB die het traject begeleidde. Samen 
met Hans ben ik hier toen ingestapt. Verder ben ik actief in de themagroep 
Communicatie met als focus Social Media; dit deed ik al een tijdje nadat Femke er mee 
gestopt is. 
 
Heb jij een tip voor andere leden als het gaat over klusjes doen bij Wetterwille? 
Ah best moeilijk, een tip; ik denk dat je gewoon dat moet doen waar je  goed in bent en 
wat je leuk vindt. We zijn natuurlijk een vereniging, waarbij de leden met elkaar de boel 
draaiende moeten houden. Én je leert hier ook andere mensen kennen. 
Eigenlijk denk ik, ‘je moet het gewoon doen’! 
 


