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Ik heb gisteravond de wekker op 6 uur gezet, maar om 5 uur lig ik al klaarwakker 
naar het plafond te staren. Nog een paar uur en dan gaat de “Monstertocht” 
georganiseerd door de LRV Wetterwille van start. Ik heb dat altijd, vroeg wakker 
als er iets op het programma staat waar ik naar uit kijk. Voor mij is dit de tweede 
keer, roeien van Leeuwarden naar Dokkum en terug. 55 kilometer in C-boten van 
de club waar we te gast zijn. 
 
Om half acht gaat de deur van het clubgebouw open en niet lang daarna vult de 
geur van verse koffie de ruimte. Deelnemers en organisatie druppelen binnen. 
De bootindeling wordt bekend gemaakt en ik ben erg benieuwd. Ik mag vandaag 
roeien met Pierre en Niels, het duurt niet lang voor we elkaar gevonden hebben. 
Twee zeer fitte kerels van de vereniging uit Leeuwarden. Dat geeft de burger 
moed want de weersvoorspelling doet een zware dag vermoeden. Ik hoop dat 
de mannen ook te spreken zullen zijn over hun instapper van RV de Geeuw. 
 
Na een kop koffie gaan we naar het vlot en worden met vereende krachten de 
C2, 3 en 4’s te water gelaten. Er volgt een welkomstwoord en kort daarna 
vertrekken we richting Dokkum. Al snel hebben we een mooi ritme te pakken en 
vliegen we - geholpen door een stevige bries in de kont- naar Dokkum. Onderweg 
wordt twee keer van positie gewisseld zodat we alle drie een deel roeien en 
sturen. 
 
We komen als eerste aan bij restaurant de Posthoorn. Inmiddels doorweekt 
want alleen het eerste en laatste uur van de tocht zullen droog verlopen. 
Iedereen warmt zich weer enigszins op en versterkt de inwendige mens met 
koffie, thee en chocolademelk. Ook zie ik diverse broodjes, soepen en uitsmijters 
de revue passeren. Hongerig beroep dat roeien... 
 
Na een dik uur lunchpauze maken we ons klaar voor de terugweg. Dat is serieus 
andere koek dan de heenweg. Met de wind pal tegen, wordt het stiller in de boot 
en zijn de gezichten meer verbeten. Ook nu wisselen we twee keer van positie 
waarbij het sturen geen feest is want door de natte pakken en de frisse bries 
koelen we af tot op het bot. Uiteindelijk komt het vlot van de club rond 16.00 
uur weer in zicht. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik met een zeer voldaan 
gevoel terugkijk op een prachtige en vermoeiende dag. Pierre en Niels bedankt, 
organisatie bedankt en wie weet tot volgend jaar. 
 
Groeten, Michiel Dekker 


